
Gebed   

God die ons draagt, 

het verlangen naar uw liefde 

heeft ons hier samengebracht. 

Gij schenkt ons in woord en teken 

de moed om uw liefde uit te dragen. 

Zend ons, dichtbij huis 

en tot waar geen ander komen wil. 

Zend ons met niets anders dan uw belofte. Amen. 
 

Lied  strofe 1,2 en 4  

Mededelingen 

 

Zegen en zending 

School voor Geloofsverdieping dicht bij huis? 

Verlang je de schoonheid van het geloof  

te (her)ontdekken? Ben je aan herbronning toe? 

Wil je dit samen met anderen delen? 

Dan is deze vorming misschien voor jou. 

Meer info en data:https://www.kerknet.be/dekenaat-
sint-niklaas/informatie/school-voor-geloofsverdieping-
dicht-bij-huis?microsite=366 

ZONDAG 25 juni: Dankviering  

voor het voorbije werk- en, schooljaar: 

Doen we het weer? 

Ieder die iets meebrengt om op onze 'receptietafel' 

te delen. Een hapje of een drankje, een koekje  

of een snoepje, een flesje of … 

En hopen dat we hiervan  

buiten kunnen genieten. 

Nodig gerust anderen uit! 

Nodig gerust anderen uit! 

Nodig gerust anderen uit! 

Nodig gerust anderen uit! 

Intrede met orgel 

 

Wij gedenken  

 

Lied 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Voorzang: 

God in den hoge, licht voor onz’ ogen, 
feest voor ons hart dat nu sneller slaat. 
Gij hebt ons leven een zin gegeven. 
Gij zijt de leidsman die met ons gaat. 
 

Welkom 
 

Bidden om nabijheid 

Heer, Gij roept ons állen op  

om uw Boodschap te verkondigen.  

Wij rekenen er al te vaak op  

dat anderen dat wel zullen doen. 

Om onze gemakzucht vragen wij: 

 

 

 

11e zondag a- jaar  

18 juni 2023 

 

Uitverkoren zijn, 

een opdracht?   
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Christus, Gij zijt zonder onderscheid  

naar álle mensen toe gegaan, 

bij voorkeur zelfs naar mensen die  

om één of andere reden aan de rand stonden  

van de maatschappij. 

Wij lopen liever met een boog om hen heen. 

Daarom vragen wij: 

Heer, ook al is in ons leven  

niet alles rozengeur en maneschijn, 

we hebben het toch goed: 

wij hebben een dak boven ons hoofd,  

we hebben eten en drinken 

en kunnen genieten van uitstekende  

medische verzorging. 

Meer dan de helft van de wereldbevolking  

kan daar helemaal niet op rekenen, 

ook al werken ze vele uren per dag  

in vaak onmenselijke omstandigheden. 

Omdat we het al te dikwijls  

als vanzelfsprekend vinden 

dat we van alles hebben, vragen wij: 

God van barmhartigheid, leer ons kijken  

naar de wereld met uw ogen. Amen. 

 

Lofprijzing   We zingen dit 2X 
 

Gebed   

God, die onze Herder wilt zijn, 

talrijk zijn de mannen en vrouwen 

die zich met U mee-herderend 

willen engageren voor uw oogst. 

Wij hopen en bidden 

dat zij daartoe de ruimte krijgen, 

ieder volgens zijn bekwaamheid. 

Dan kan uw Kerk weer nieuw en levendig, 

genezend en bevrijdend worden. Amen.  

Onze Vader 
Onze Vader die in mensen leeft, 

moge in ons leven uw naam geheiligd worden. 

Moge in ons samenzijn  

uw Rijk zichtbaar worden. 

Moge in onze dagelijkse inzet  

uw wil gebeuren als een teken  

en een oproep voor mensen op aarde. 

Maak ons voor elkaar en voor de wereld 

tot leven gevend brood, 

tot krachtig voedsel van vriendschap  

en vertrouwen, 

van perspectief en hoop. 

Maak ons, over fouten en tekorten heen, 

tot mensen van vergeving en vrede, 

zoals Gij het zijt voor ons. 

Maak ons vrij van angst 

en van alles wat denken en doen verlamt, 

en laat ons niet verzinken 

in de bekoring van de middelmatigheid. 

Maar wees voor ons de kracht en de uitdaging 

om ten volle te leven 

in eeuwigheid en ook vandaag. Amen. 

 

Vredewens 

Wij bidden U, Vader, 

breng vreugde waar droefheid is, 

troost waar verdriet mensen terneerdrukt, 

opgewektheid waar beklemming voelbaar is, 

rust waar stress zwaar weegt, 

zachtheid waar verbittering mensen uit elkaar drijft, 

orde waar verwarring heerst, 

recht waar onrecht geschiedt, 

vergeving in plaats van verwijt, 

bemoediging in plaats van afbrekende kritiek. 

Kortom, Vader, breng vrede,  

uw vrede die ons allen tot eenheid brengt. 

En die vrede zij altijd met u. 

En delen wij die Godsvrede mee aan elkaar. 
 

Communie 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichtpuntje van de week 

De woorden: 

voor niets, gratis,  
belangloos,  
onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig  
zijn typische woorden  

die christenen in de mond nemen.  

Ze in daden omzetten is wel zeer moeilijk.  

Dikwijls maken we mee dat mensen die veel goed 

doen, op een bepaald moment zeggen:  

’Ik kreeg nog niet eens een vriendelijk woord,  

zelfs geen dank u.’  
 

In dat geven ‘om niets’ zit dan toch nog dikwijls  

een verborgen verlangen naar ‘iets’,  

hoe weinig ook. Dat is heel menselijk. 



Prijs de Heer, mijn ziel  
en prijs zijn heilige naam,  
prijs de Heer, mijn ziel,  
Hij redt mij van de dood. 
 
Na zijn dood hebben zijn leerlingen erkend 
dat Jezus' Geest aanwezig is 

overal waar liefde woont, 

overal waar mensen  

in elkaar durven geloven, 

overal waar mensen vergeving schenken 

en elkaar de hand reiken. 

 

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging 

als zij met elkaar dezelfde weg gingen.  

Zij hebben Hem herkend, Vader, 

bij het breken van het brood 

toen zij maaltijd hielden 

om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden. 

 

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd 

heeft Hij hun immers een teken gegeven 

van zijn liefde tot het uiterste (…) 

 

Blijf dit doen om Mij te gedenken. 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. 
 

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader, 

breken wij hier dit Brood 

en danken U voor deze beker. 

Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd 

en maken zijn voorbeeld tot het onze. 

Gedenk in uw goedheid  

allen die ons zijn voorgegaan. 

Zij leven in onze gedachten, 

maar, meer nog, zijn zij levend bij U. 

 

Laat uw Geest rusten op deze gaven. 

Dat deze heilige symbolen 

ons mogen spreken van Jezus’ dood  

die tot leven wekt, 

dat wij mogen openstaan 

voor alles wat Jezus ons geleerd heeft, 

dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde. 

 

Dan zal er vreugde zijn op aarde, 

vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 

Door Hem en met Hem en in Hem 

zal uw naam geprezen zijn, 

Heer, onze God, barmhartige Vader, 

in de eenheid van de Heilige Geest, 

hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 

De eerste lezing is een roepings- en zendings-
verhaal: God roept de mensen op om zijn woorden 
te onderhouden. 
In het evangelie roept Jezus zijn twaalf leerlingen 
en zendt hen om te doen wat Hij hun heeft  
voorgedaan. 
 

Eerste lezing Exodus 19,2-6a  
 

Orgel               

 

Tijd voor de kinderen 

 

Evangelie  Matteüs 9, 36-10, 8     
Jezus ik denk aan jou                                                     

Jezus ik spreek over jou 

Jezus ik hou van jou  
 
Acclamatie  

 

Homilie 

 

Voorbeden  

Vanuit het vertrouwen in Uw liefde  

leggen wij alles wat ons bezighoudt in uw handen. 

 

Vader, heb dank voor de mensen in ons midden 

die getuigen van uw liefde, 

mensen naar uw hart,  

mensen die leven naar uw droom. 

Draag hen als een zegel op uw hart. 

Wees hen nabij in verwarde tijden 

en help hen om te onderscheiden wat echt goed is. 

Laat hen uw trouwe nabijheid ervaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vader, 

wij bidden U om nieuw leven in uw Kerk: 

mensen die zich inzetten voor uw Rijk, 

mensen die overal uw Woord spreken 

en uw Blijde Boodschap uitdragen, 

mensen die bezield zijn  

door uw Geest van liefde, mensen naar uw hart. 

Luister Heer... 
 

Vader, 

geef ons de kracht om trouw te blijven 

aan onze zending, ook in moeilijke,  

soms onzekere tijden. 

Leer ons te geloven dat Gij er zijt en  

dat Gij ons altijd draagt als een zegel op uw hart. 

Luister Heer… 
 

Geloofsbelijdenis 

Getuigen wij samen van onze God, 

die in Jezus ons de liefde heeft voorgeleefd. 
 
Ik geloof in God, mijn Schepper, 

die man en vrouw gemaakt heeft  

naar zijn beeld; 

die mij liefheeft als een vader 

en voor mij zorgt als een moeder; 

die mij troost en vergeeft 

en die mij altijd de mogelijkheid geeft 

opnieuw te beginnen. 

 

Ik geloof in Jezus Christus, 

die, door God gezonden, Mens is geworden, 

om ons nabij te zijn; 

die, helend en genezend, 

ons de liefde heeft voorgeleefd. 

 

Ik geloof in de Heilige Geest, 

die bezielt en vreugde brengt, 

die de mensen hoop geeft, 

die de Bron is van mijn geloof. 

 

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben 

om samen God te dienen, 

om de schepping voor iedereen leefbaar te maken 

door samen te delen en in eenvoud te leven, 

en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. 

Amen. 

 

Offerande 
De misdienaars komen graag rond  

voor jouw bijdrage.  

Maar heb je geen (klein-)geld bij,  

dan kan je - indien gewenst-, 

storten via je bankapp.  

Scan dan de QR-code  

(het bedrag kan je zelf aanpassen). 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God van liefde, toon uw aanschijn, 
God van vrede, maak allen één. 
 
Geest van God, wil ons vervullen. 
Duisternis, maak plaats voor licht. 
 

Gebed bij brood van leven   

Eeuwige God, 

wanneer wij hier brood en wijn in handen nemen, 

moet dat doorwerken in ons leven van elke dag. 

Voed ons aan deze tafel. 

Sterk ons met uw gaven, 

opdat wij uw Woord ter harte nemen 

en leven in het licht van uw liefde, 

in de geest van Jezus van Nazareth, 

uw mens-geworden liefde en trouw. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven  
De Heer zij met U En met uw geest 

Verheft uw hart Wij zijn met ons hart bij de Heer 

Brengen wij dank aan de Heer onze God  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Hoe moeten wij U danken, Vader,  

voor het geluk dat ons geopenbaard werd                                    

in Jezus, uw Zoon. 

Met Hem willen wij U danken 

dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt 

aan de kleinen en de eenvoudigen. 

Met Hem willen wij U danken 

dat Gij voor ons toekomst opent 

en ons leven, hoop en uitzicht geeft. 

Barmhartige Vader, 

wij danken U voor Jezus Christus, 

die één van ons geworden is. 

Daarom zingen wij: 


